
De wereld die lijkt er 

behekst door het kwaad. 

De razernij van een barbaar die de vreugde verstomt in zo menige staat. 

Maar in Holland speelt-ie dat niet klaar. 

Daar luisteren ze in sombere dagen naar een raad die baat. 

 

Ben je down, in de put? 

Zonder werklust, zonder fut? 

Kom mee met ons en maak 

een tochtje met de Watergeus 

Op te wekken, moed te scheppen is de leus 

O zo... we varen rustig met ons scheepje recht door zee 

 

 

Kom vaar mee, strijd met frisheid voor het wel en wee 

Van Neerlands en ons aller onafhank’lijkheid 

Elke week een stukje verder tot de tijd 

Waarop we van de vijand zijn bevrijd 

 

 

En lijkt het nieuws soms wat benard 

Nooit zien wij te zwart 

Denken maar na regen 

komt altijd zonneschijn 

En in deez’ donk’re tijd van willekeur 

van schande en terreur 

Zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn 

 

Wij zijn trots en vol moed 

Want het volk van Neerland houdt zich goed 

Het kleine Holland weert zich dapper als een reus 

’t Is Oranje, ’t blijft Oranje, is de leus 

Voor u, voor mij en voor de Watergeus 

 


