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1 Wij zingen een vrolijk lied 
Geen droevige ballade 
Dat willen we geen van bei 
Er is al genoeg verdriet op alle 
levenspaden 
En niemand is zorgenvrij. 
 
De tijd is gecompliceerde 
Dat zeggen de zeer geleerden 
Dat roepen de gefrustreerden 
Ook voor en na 
 
Zie toe hoe er gevaren dreigen 
Zie toe hoe de zorgen stijgen 
Men zou er tabak van krijgen 
Tra la la la 
 
 
 
2 Het leven duurt levenslang 
Maar niettemin kortstondig 
De jaren gaan in galop. 
Maakt dat je soms boos of bang 
Vloek eens een keer hartgrondig 
En pik het daarna weer op 
 
Wie enkel en alleen maar gillen 
Om wat ze verand’ren willen 
Die zullen zich licht vertillen  
Aan ach en wee 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wie niet anders dan pekel strooien 
En overal roet in gooien  
Die zullen het toch niet rooien 
Tralalalee 
 
 
 
3 Ze zetten geen huizen neer  
Wel allerwegen banken 
Ze lijken wel idioot 
We hebben geen adem meer  
Wegens de vele stanken 
Maar nog is de beer niet dood 
 
De zon is er nog alle dagen 
Trots allerlei waanzinsvlagen 
Die over de aarde jagen 
vol demonie 
 
De maan is er nog alle nachten 
Dus: leve de goede krachten! 
Dwars tegen de boze machten 
Tralalalie 
 


